
Liturgie zondag 2 juni 2024        = Hoogstraatkerk =          

Thema            : Hoe Jezus regeert via Zijn Geest.  

 

Voorganger      : ds. H. van der Velde 

Gastheer          : Sven van Esch 

Organist           : Jan Roth  

Muziekteam    

_______________________________________________________________ 

• Welkom en Mededelingen   

• Lied: Juicht, want Jezus is Heer -  Opw. 174  

• Stil gebed / Votum en Groet  

• Lied: God is getrouw – Gezang 304:1, 2, 3 LvdK  

• Gebed  

• Lied: We are one in the Spirit - OTH 365  

• Lied: Laat uw vrede heersen – Opw. 501  

• Leefregels/wetslezing uit 1 Joh 1:5–2:2 

• Lied: Zuiver mijn hart, God -DNPsalm 51:3, 4  

• Kinderblok: David en Abigaïl  

• Kinderlied: Een rivier vol van vrede – Opw. 88  

• Kinderen gaan naar de Kindernevendienst   

• Bijbellezing: Johannes 14:15-27 en 16:5-14  

• Preek 

• Lied: Geest van hierboven - Gezang 477 LvdK  

• Dankgebed en voorbeden   

• Kinderen komen terug  

• Collecte   

• Lied: Regeer in mij – Opw. 569  

• Zegen  

_____________________________________________________________________ 

Liederen uit het liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, Op Toon Hoogte en/of Opwekking 
 

• Welkom en Mededelingen   

 

• Lied: Juicht, want Jezus is Heer -  Opw. 174  

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
 
Liefde bedekt zijn schepping,  
de bloemen, de vogels, het gras.  
Zou Hij dan jou vergeten,  
Jezus, die blinden genas, verrees.  



 
Juicht, want Jezus is Heer,  
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft,  
Jezus, de Koning, die mensen  
het leven weer geeft.  
 
Wees als een boom die vruchtdraagt,  
ieder seizoen op zijn tijd.  
Drink van het levend water,  
Jezus, de bron voor altijd, verrees.  
 
Juicht, want Jezus is Heer,  
kinderen Sions, verblijdt u ter ere  
van Hem, die ons liefheeft.  
Hij is verrezen en leeft,  
Jezus, de Koning, die mensen  
het leven weer geeft.  
 

• Stil gebed / Votum en Groet  

 

• Lied: God is getrouw – Gezang 304:1, 2, 3 LvdK  

 

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die  
nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 

• Gebed  

 

 



• Lied: We are one in the Spirit - OTH 365  

(vrije letterlijke vertaling) 
We are one in the Spirit,   Wij zijn één in de Geest 
We are one in the Lord.   Wij zijn één in de Heer 
We are one in the Spirit,   Wij zijn één in de Geest 
We are one in the Lord.   Wij zijn één in de Heer 
 
And we pray that all unity   En wij bidden dat de eenheid   
may one day be restored.   op een dag hersteld zal worden.  
And they’ll know we are christians  En zij zullen weten dat wij   
by our love, by our love,    Christenen zijn door onze liefde 
yes, they’ll know we are christians   Ja, zij zullen weten dat wij Christenen zijn 
by our love.     door onze liefde!  
 
We will walk with each other,  We zullen met elkaar lopen 
we will walk hand in hand.            we zullen hand in hand lopen.  
We will walk with each other,  We zullen met elkaar lopen 
we will walk hand in hand.            we zullen hand in hand lopen.  
 
And together we’ll spread the news   en samen zullen we het nieuws verspreiden 
that God is in our land.   dat God in ons land is. 
And they’ll know we are christians  Zij zullen weten dat wij 
by our love, by our love,   Christenen zijn door onze liefde 
yes, they’ll know we are christians  Ja, zij zullen weten dat wij Christenen zijn 
by our love.     door onze liefde! 
 
We will work with each other,       Wij zullen met elkaar werken 
we will work side by side.               We zullen zij aan zij werken 
We will work with each other,       Wij zullen met elkaar werken 
we will work side by side.               We zullen zij aan zij werken 
 
And we’ll guard each man’s dignity  En we zullen de waardigheid van elke man bewaken 
and save each man’s pride.   en de trots van elke man redden.  
And they’ll know we are christians  Zij zullen weten dat wij 
by our love, by our love,   Christenen zijn door onze liefde 
yes, they’ll know we are christians  Ja, zij zullen weten dat wij Christenen zijn 
by our love.     door onze liefde! 
 
And all praise to the Father     Alle eer aan de Vader 
from whom all blessings come,    van wie alle zegeningen komen.  
And all praise to the Father     Alle eer aan de Vader 
from whom all blessings come,    van wie alle zegeningen komen.  
 
and all praise to Christ Jesus, His only Son, En alle eer aan Jezus Christus, Zijn enige Zoon, 
and all praise to the Spirit   en alle eer aan de Geest,  
who makes us one.    die ons één maakt.  
And they’ll know we are christians  Zij zullen weten dat wij  
by our love, by our love,   Christenen zijn door onze liefde, 
yes, they’ll know we are christians  Ja, zij zullen weten dat wij Christenen zijn  
by our love.     door onze liefde! 
 



• Lied: Laat uw vrede heersen – Opw. 501  

Vader, mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
-Refrein- 
Heer, ik verlang zo naar meer van U, 
vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
-Refrein-  
herhalen 
 

• Leefregels/wetslezing uit 1 Joh 1:5–2:2 

 

• Lied: Zuiver mijn hart, God -DNPsalm 51:3, 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Kinderblok: David en Abigaïl  

 

• Kinderlied: Een rivier vol van vrede – Opw. 88  

 

Een rivier vol van vrede,     
een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede   
in mijn hart.  
-2x-   
 
Een fontein vol van blijdschap,   
een fontein vol van blijdschap,   
een fontein vol van blijdschap,   
in mijn hart.      
-2x-        
 
Ik heb lief als mijn Jezus,    
ik heb lief als mijn Jezus,      
ik heb lief als mijn Jezus,      
in mijn hart.             
-2x-            
 
Een rivier vol van vrede,              
een fontein vol van blijdschap,  
ik heb lief als mijn Jezus               
in mijn hart.                                    
-2x-      
 

• Kinderen gaan naar de Kindernevendienst   

• Bijbellezing: Johannes 14:15-27 en 16:5-14  

• Preek 

 

• Lied: Geest van hierboven - Gezang 477 LvdK  

 

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede, deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!  
 
2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,  
Liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  



Gij hebt de zege voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here, doet triomferen  
die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 

• Dankgebed en voorbeden   

• Kinderen komen terug  

• Collecte   

 

• Lied: Regeer in mij – Opw. 569  

Over al wat leeft, 
bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt 
elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, 
Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 
 
-Refrein- 
Regeer in mij 
met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
er is een ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Laat alles wat ik zeg 
en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn 
van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 
-Refrein- 
 

• Zegen  

 

 


