
Liturgie zondag 30 juni 2024        = Hoogstraatkerk =          

Thema            : Dichterbij Jezus in onze zwakheid 

 

Voorganger      : ds. R. Doornenbal 

Gastheer          : Leen Jager 

Organist           : Niels B.  

Muziekteam    

________________________________________________________________ 

• Voor de dienst: Lied: Til mij op – Opw. 581  

• Welkom en Mededelingen   

• Stil gebed / Votum en Groet  

• Lied:  Grote God wij loven U – gezang 444  

• Gebed  

• Lied: Psalm 18: 1 en 5 (NPB)  

• Leefregels/wetslezing: 2 Korintiërs 13:4-5 

• Lied: God van trouw – Opw. 542  

• Lied: God is mijn Herder – Opw. 790  

• Kinderblok: Het voorbeeld van de drie dienaren  

• Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer – Elly & Rikkert  

• Kinderen gaan naar de Kindernevendienst   

• Bijbellezing: Marcus 1:11-13; Romeinen 8:22-28; 2 Korintiërs 12:9-10   

• Preek 

• Lied: U bent mijn schuilplaats Heer – Opw. 176   

• Dankgebed en voorbeden  

• Kinderen komen terug  

• Collecte   

• Afscheid fam Grievink 

• Overhandigen boekjes 12 jarigen  

• Lied: Onze schuilplaats is God – Opw. 847 

• Zegen  

___________________________________________________________________ 

Liederen uit het liedboek, Nieuwe Psalmberijming en/of Opwekking 
 

• Voor de dienst: Lied: Til mij op – Opw. 581  

Ik wil heel dicht bij U zijn, 

als een kind bij de vader op schoot. 

Ik wil heel dicht bij U zijn; 

dat is de plek waar ik hoor. 

 

Til mij op, neem mij in uw armen. 

Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 

Til mij op, ik wil U omarmen. 

Til mij op en laat mij niet meer gaan. 



 

Ik wil heel dicht bij U zijn, 

als een kind bij de vader op schoot. 

Ik wil heel dicht bij U zijn; 

dat is de plek waar ik hoor. 

 

Til mij op, neem mij in uw armen. 

Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 

Til mij op, ik wil U omarmen. 

Til mij op en laat mij niet meer gaan. 

 

Draag mij door het diepe water, 

waar ik zelf niet meer kan staan. 

In uw armen ben ik veilig, 

wanneer U mij draagt, 

als ik niet verder kan gaan. 

 

Ik mag heel dicht bij U zijn, 

als een kind bij de vader op schoot. 

Ik mag heel dicht bij U zijn; 

dat is de plek waar ik hoor. 

 

En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. 

En U tilt mij op, 

houdt mij dicht tegen U aan. 

En U tilt mij op, Ik mag U omarmen. 

En U tilt mij op 

en laat mij niet meer gaan.  

 

• Welkom en Mededelingen   

• Stil gebed / Votum en Groet  

 

• Lied:  Grote God wij loven U – gezang 444  

Grote God, wij loven U 
Heer', o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid 
 
Alles wat u prijzen kan, 
U, de eeuw'ge, Ongeziene, 
Looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle Eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 
 



Heer', ontferm U over ons, 
open Uwe Vader armen, 
stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen! 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan! 
  

• Gebed  

 

• Lied: Psalm 18: 1 en 5 (NPB)  

Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig. 
U bent mijn schild, mijn vesting, sterk en krachtig, 
een redder die zich over mij ontfermt, 
die als een sterke stadsmuur mij beschermt. 
U bent de God die al mijn eerbied waard is; 
bescherm mij tot het strijdgewoel bedaard is. 
Dan ben ik vrij; de vijand is gevlucht. 
Ik kan weer leven, blij en opgelucht. 
 
Aan wie genadig zijn, geeft U genade; 
met trouw beloont U alle trouwe daden. 
Uw heiligheid verlicht wie heilig leeft, 
maar wee degene die niets om U geeft. 
U redt wie voor U staan met lege handen; 
wie vol is van zichzelf, legt U aan banden. 
U bent voor mij een lamp die helder schijnt, 
een stralend licht, waardoor mijn nacht verdwijnt. 
 

• Leefregels/wetslezing: 2 Korintiërs 13:4-5 

 

• Lied: God van trouw – Opw. 542  

God van trouw 
U verandert nooit 
Eeuwige U mijn Vredevorst 
Aller Heer ik vertrouw op U 
Heer ik roep tot U 
Opnieuw en opnieuw 
Heer ik roep tot U 
Opnieuw en opnieuw 
U bent mijn rots wanneer ik wankel 
 
U richt mij op wanneer ik val 
Dwars door de storm 
Bent U Heer het anker 
Ik stel mijn hoop alleen op U 
God van trouw 
U verandert nooit 
Eeuwige U mijn Vredevorst 
Aller Heer ik vertrouw op U 
Heer ik roep tot U 



Opnieuw en opnieuw 
Heer ik roep tot U 
Opnieuw en opnieuw 
U bent mijn rots wanneer ik wankel 
 
U richt mij op wanneer ik val 
Dwars door de storm 
Bent U Heer het anker 
Ik stel mijn hoop alleen op U 
U bent mijn rots wanneer ik wankel 
U richt mij op wanneer ik val 
Dwars door de storm 
Bent U Heer het anker 
Ik stel mijn hoop alleen op U 
 

• Lied: God is mijn Herder – Opw. 790  

God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
Refrein: 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
(v: Trouw en goedheid volgen mij;) 
allen: genade leidt mij naar huis. 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. 
 
-Refrein- 
 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. 
 
-Refrein 2x- 
 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
 

 



• Kinderblok: Het voorbeeld van de drie dienaren  

 

• Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer – Elly & Rikkert  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij 
Zing en fluit 
Roep het uit 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je bruin bent, of sproetig of blond 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond 
Want een vrolijk geluid maakt je blij 
Ben je ziek of gezond, kom erbij 
Ook je stem 
Is van Hem 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Dat Hij jubelt met jou en met mij 
Zing en fluit 
Roep het uit 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 

• Kinderen gaan naar de Kindernevendienst   

• Bijbellezing: Marcus 1:11-13; Romeinen 8:22-28; 2 Korintiërs 12:9-10   

• Preek 

 

• Lied: U bent mijn schuilplaats Heer – Opw. 176   

U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U, 
als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 

• Dankgebed en voorbeden  

• Kinderen komen terug  



• Collecte   

• Afscheid fam Grievink 

• Overhandigen boekjes 12 jarigen  

• Lied: Onze schuilplaats is God – Opw. 847 

Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons nooit zal verlaten. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 
 
-Refrein- 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 
 
-Refrein- 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig 
 
-Refrein- 
 

• Zegen  

 


