Liturgie zondag 7 juli 2024 slotdienst en doopdienst

Thema : Bidden — Kiezen — Afdalen — Delen

Voorganger :Ds. Richard Vervoorn

Gastheer : Reyald Bogerd
Organist : Hans Ridderhof
Muziekteam:

e Welkom en Mededelingen

e Lied: Duizend Halleluja’s — Opw. 873
e Stil gebed / Votum en Groet

e Lied: Abba Vader — Opw. 136

e Gebed
e Leefregels/wetslezing
e Doop

e Dooponderwijs

e Doopgebed

e Lied: Doop —Sela

e Doopvragen

e Bediening van de doop

e Dooplied: De Heer is mijn Herder — Marcel en Lydia Zimmer
e Oproep aan de gemeente

e Dankgebed bij de doop

e Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

e Bijbellezing: Lucas 6:12 — 23

e Preek

e Lied: Geluk en rijke zegen — Psalm 128: 1 en 3 DNP
e Dankgebed en voorbeden

e Kinderen komen terug

e Collecte

e Lied: Het leven in mij — Opw. 801

e Zegen

Liederen uit het liedboek, Sela en/of Opwekking

e Welkom en Mededelingen

e Lied: Duizend Halleluja’s — Opw. 873

Wie anders laat zelfs stenen zingen?
Wie gaf aan elke ster zijn glans?
Hoe graag had heel de schepping
woorden voor haar lied!

Maar die vreugde is van mij.



Heer, met duizend halleluja's
verhogen wij Uw naam.

U alleen bent alle glorie,

eer en aanbidding waard.

Here Jezus, wij zingen voor U alleen;
met duizend halleluja's

en nog duizend meer.

Wie anders stierf voor onze redding?
Wie leeft en heeft ook ons bevrijd?
Het lied dat U verdient

duurt langer dan de tijd;

maar daarvoor heb ik de eeuwigheid.

Heer, met duizend halleluja's
verhogen wij Uw naam.

U alleen bent alle glorie,

eer en aanbidding waard.

Here Jezus, wij zingen voor U alleen;
met duizend halleluja's

en nog duizend meer.

Prijs nu de Heer.

Prijs het Lam,

Koning van de hemel.

Zing! Want Hij leeft en Hij heerst.
Zing je lied voor eeuwig. -x2-

Heer, met duizend halleluja's
verhogen wij Uw naam.

U alleen bent alle glorie,

eer en aanbidding waard.

Here Jezus, wij zingen voor U alleen;
met duizend halleluja's

en nog duizend meer.

e Stil gebed / Votum en Groet

e Lied: Abba Vader — Opw. 136

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe.



Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d' uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

e Gebed
o Leefregels/wetslezing
e Doop

e Dooponderwijs
e Doopgebed

e Lied: Doop —Sela

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld beuvrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

e Doopvragen
e Bediening van de doop

e Dooplied: De Heer is mijn Herder — Marcel en Lydia Zimmer

De Heer is mijn herder

Hij is alles wat ik nodig heb

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder



Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn

Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dicht bij

De Heer is mijn herder

Hij is alles wat ik nodig heb

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer

U geeft mij wat ik nodig heb

en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd

En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

De Heer is jouw herder

Hij is alles wat jij nodig hebt

Hij brengt jou tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt jou steeds verder

op de juiste weg die jij moet gaan
De Heer is jouw herder

e Oproep aan de gemeente

e Dankgebed bij de doop

e Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
e Bijbellezing: Lucas 6:12 — 23

e Preek

e Lied: Geluk en rijke zegen — Psalm 128: 1 en 3 DNP

1. Geluk en rijke zegen

is weggelegd voor hem

die wandelt in Gods wegen
en luistert naar zijn stem.
Je zult de vruchten plukken
van alles wat je doet.

Je oogsten zullen lukken;
met God gaat het je goed.

3. De HEER zal voor je zorgen
vanuit Jeruzalem.
Geniet iedere morgen



van wat je krijgt van Hem.
Zie uit naar een lang leven
als zegen uit zijn hand.

Hij zal je vreugde geven
en vrede in het land.

e Dankgebed en voorbeden
¢ Kinderen komen terug
e Collecte

e Lied: Het leven in mij — Opw. 801

Mijn hart gelooft

Mijn mond belijdt

Dat Jezus leeft

En leeft in mij

Ik houd mij vast aan Hem

Met alles wat ik ben

Mijn hoop is in zijn naam alleen

-Refrein-

Immanuel

God dichtbij

Hij is het leven

Het vuur in mij
Immanuel,

God dichtbij

Hij is het leven in mij

Mijn hart gelooft

Mijn mond belijdt

Waar ik ook ben

Daar is Hij bij

God toont zijn koninkrijk

Ik draag zijn heerlijkheid
Door zijn aanwezigheid in mij

-Refrein-

God is achter en voor mij
Omgeeft mij altijd

Hij is boven en onder
Zelfs binnenin mij

-2X-

Immanuel
God dichtbij
Hij is het leven



-Refrein-

e Zegen



