
 

Liturgie zondag 1 september 2024        = Hoogstraatkerk =          

Thema            : Wat je voor een ander doet 

 

Voorganger      : Br. Leen Jager 

Mededelingen : Elly Hoencamp  

Organist           : Eduard Bos 

_______________________________________________________ 

 

• Welkom en Mededelingen   

• Lied: Halleluja! Heel mijn leven – Psalm 146: 1, 3  (DNP)  

• Stil gebed / Votum en Groet  

• Lied: Heer Jezus, die ons hebt bezocht– Lied 654: 5, 6  

• Gebed  

• Lied: Sela – Een toekomst vol van hoop 

• Leefregels/wetslezing 

• Lied: Create in me a clean heart – Opw 389  

• Kinderblok: Elia en de weduwe uit Sarefat   

• Kinderlied:  

• Kinderen gaan naar de Kindernevendienst   

• Bijbellezing: Lucas 9:1-10  

• Lied: Jezus die langs de straten kwam – Gezang 47: 2, 3  

• Preek 

• Lied: Toch overwint eens de genade – Gezang 297: 1, 2  

• Dankgebed en voorbeden   

• Kinderen komen terug  

• Collecte  

• Lied: Vrede van God, de vrede van God – Opw 602  

• Zegen  

________________________________________________________ 

 
Liederen uit het liedboek, De Nieuwe Psalmberijming en/of Opwekking 
 
 

• Welkom en Mededelingen   

 

• Lied: Halleluja! Heel mijn leven – Psalm 146: 1, 3  (DNP)  

 

Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 
 
 
 



Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 
 

 

• Stil gebed / Votum en Groet  

 

• Lied: Heer Jezus, die ons hebt bezocht– Lied 654: 5, 6  

 

Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, - 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 
Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 
 

• Gebed  

 

• Lied: Sela – Een toekomst vol van hoop 

 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   



 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

• Leefregels/wetslezing 

 

• Lied: Create in me a clean heart – Opw 389  

 

Create in me a clean heart   Schep in mij een rein hart 
Create in me a clean heart, o God    Schep in mij een rein hart, o God  
and renew a right spirit within me.   En vernieuw een vaste geest in mij.  
-2X- 
 
Cast me not away    Stuur mij niet weg 
from thy presence, o Lord   uit uw aanwezigheid, o Heer,  
and take not thy Holy Spirit from me. En neem uw Heilige Geest niet weg van mij.  
Restore unto me the joy of thy salvation Geef mij opnieuw de blijdschap van uw redding 
and renew a right spirit within me.  En vernieuw een vaste geest in mij 

 

 

• Kinderblok: Elia en de weduwe uit Sarefat   

 

• Kinderlied: Elia en de weduwe uit Sarefat   

 

-Refrein- 
Het kan niet op! Er is genoeg, 
Er is genoeg voor iedereen! 
 
Elia ging naar Sarefat, 
een vrouw zag hij daar gaan. 
Zij zocht naar houtjes voor het vuur, 
en hij ging bij haar staan. 
 
-Refrein- 
 
Geef mij, zei hij, toch alstublieft 
wat water en wat brood. 
De vrouw zei, nee dat heb ik niet, 
Ik sterf de hongerdood. 
 
-Refrein- 
 
Bak met de restjes die u hebt, 
Wat brood voor mij alleen. 
En dàn zal er te eten zijn, 
genoeg voor iedereen. 
 
-Refrein- 
 



De vrouw ging weg. Ze bakte brood, 
van olie en van meel. 
De potten raakte nooit meer leeg, 
het bleef maar evenveel. 
 
-Refrein herhalen- 
 

• Kinderen gaan naar de Kindernevendienst   

• Bijbellezing: Lucas 9:1-10  

 

• Lied: Jezus die langs de straten kwam – Gezang 47: 2, 3  

 

Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 

• Preek 

 

• Lied: Toch overwint eens de genade – Gezang 297: 1, 2  

 

Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan. 
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt 

 

• Dankgebed en voorbeden   

• Kinderen komen terug  

• Collecte  



 

• Lied: Vrede van God, de vrede van God – Opw 602  

 

Vrede van God,de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 
 
In Jezus’naam, In Jezus’naam, 
In Jezus’naam geef ik jou: 
Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 
 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem,vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 

• Zegen  

 
 
 
 
 
 


